
 
Vào năm 2021, Tổng Giáo phận Hà Nội đã thực hiện cuộc khảo sát về đời sống 
đức tin của các tín hữu. Cuộc khảo sát được thực hiện ở 69 giáo xứ với 5.610 
giáo dân tham gia. Kết quả khảo sát cho chúng ta biết thực trạng đời sống đức tin 
của các tín hữu Tổng Giáo phận. Từ kết quả khảo sát, bài viết này chúng ta sẽ 
suy tư về những “con số biết nói” trong mối tương quan giữa nền tảng đức tin và 
đời sống luân lý của người tín hữu giáo dân trưởng thành Tổng Giáo phận Hà Nội. 

1. Hôn nhân gia đình 
2.  

Người Công giáo luôn tìm đến sự trợ giúp của Thiên Chúa trong quá trình giải 
quyết mâu thuẫn vợ chồng, với niềm tin Thiên Chúa có thể hóa giải những mâu 
thuẫn, bất đồng trong cuộc hôn nhân của họ. Các giá trị đạo đức, niềm tin, thực 
hành, cam kết tôn giáo đã góp phần tích cực vào quá trình điều hòa, giải quyết 
mâu thuẫn. Các cam kết hôn nhân là yếu tố quan trọng thúc đẩy cá nhân lựa chọn 
giải quyết theo chiều hướng ôn hòa, thúc đẩy lòng vị tha, giải quyết theo chiều 
hướng quản lý mâu thuẫn, không để mâu thuẫn phá vỡ quan hệ hôn nhân. Các 
kênh trợ giúp từ tôn giáo tỏ ra hiệu quả trong việc làm giảm những hệ quả tiêu cực 
của mâu thuẫn, giúp cá nhân vượt qua trạng thái tâm lý tiêu cực, hạn chế và hàn 
gắn những rạn nứt trong quan hệ vợ chồng.  

Điều này cũng thể hiện rõ trong kết quả khảo sát tại Tổng Giáo phận Hà Nội được 
trình bày dưới đây. Có 89% trong số 3.721 giáo dân được hỏi trả lời chưa bao giờ 
có quan hệ tính ái với người khác ngoài bạn đời, 89,7% luôn chung thủy trong hôn 
nhân; 92,7% luôn cố gắng xây dựng gia đình hòa thuận, yêu thương. Khi hôn nhân 
gặp khủng hoảng, 79,6% giáo dân cầu nguyện xin Chúa trợ giúp; 40,1% xin lời 
khuyên từ linh mục và các tu sĩ. Lựa chọn cách ứng xử ôn hòa như chịu đựng, 
nhường nhịn, nhượng bộ (trong đó vì lý do con cái chiếm 82,3%, vì để giữ luật 
Chúa chiếm 54,1%). Tuy nhiên, phần lớn khó duy trì đời sống luân lý trong việc 
thực hiện những hành vi liên quan đến các biện pháp tránh thai. 

Trong dữ liệu khảo sát, có 1% người trả lời đã ly thân hoặc ly hôn với người bạn 
đời của mình. Con số các các cặp vợ chồng ly hôn ngày càng nhiều, đặt ra hệ lụy 
trong đời sống gia đình mà các mục tử cần phải quan tâm chăm sóc giúp đỡ. Khi 
người Công giáo không còn giữ sự thánh thiện của giao ước hôn nhân dẫn đến 
quyết định ly hôn, thì đó là một thất bại trong việc giáo dục. Việc học và dạy giáo 
lý Hôn nhân ở các giáo xứ phải đặt lại, để có cách thức chuẩn bị tốt nhất cho các 
bạn trẻ hiểu biết và tôn trọng sự thánh thiện khi chung thủy của giao ước hôn 
nhân. 

Những kết quả thực thi những giá trị luân lý trong hôn nhân gia đình, theo giáo 
dân đến từ việc theo học các lớp giáo lý hôn nhân, mục đích chính của họ khi theo 
học là để củng cố nền tảng giáo lý trước khi bước vào đời sống hôn nhân (62%), 



để hiểu về luật Hôn nhân của giáo hội (57,6%), để trang bị kiến thức cho hôn nhân 
của mình (49,4%). 

Trong cuốn sách Mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình Công giáo. Một tiếp cận Xã 
hội học của tác giả Cù Thị Thanh Thúy, 2020 đã nhận định: Xu hướng chung của 
vợ chồng Công giáo trong giải quyết mâu thuẫn chủ yếu là xu hướng ôn hòa, như 
nhường nhịn nhau, chủ động hòa giải làm lành và chịu thua thiệt về mình, xu 
hướng giải quyết mâu thuẫn theo chiều hướng cực đoan, thiếu ôn hòa rất hạn 
chế. Trong quá trình giải quyết mâu thuẫn, đạo Công giáo cho thấy vai trò kiểm 
soát và điều chỉnh hành vi tương đối mạnh mẽ, chính việc cùng nhau chia sẻ các 
giá trị đạo đức tôn giáo đã thúc đẩy, hướng cho các tín đồ vào các biện pháp tích 
cực để cải thiện quan hệ và kiềm chế những giải pháp cực đoan. Tôn giáo có vai 
trò quan trọng trọng việc thúc đẩy các cặp vợ chồng tìm kiếm các giải pháp nhằm 
giải quyết mâu thuẫn theo hướng không làm phức tạp và nghiêm trọng hóa vấn 
đề, giải quyết trên tinh thần ôn hòa hướng tới xây dựng quan hệ vợ chồng chứ 
không phải phá vỡ nó. Vai trò này thể hiện ở bốn nội dung cơ bản: một là, đạo 
Công giáo giúp xoa dịu những tổn thương, mất mát tình cảm giữa vợ chồng khi 
xảy ra mâu thuẫn; hai là, các cam kết hôn nhân của người Công giáo là nhân tố 
thúc đẩy họ lựa chọn các giải pháp giải quyết mâu thuẫn theo chiều hướng ôn 
hòa; ba là, đạo Công giáo định hướng hành vi của vợ chồng trong quá trình giải 
quyết xung đột bằng cách “xét mình”, xưng tội và không ngừng nhắc nhở, giảng 
giải cho họ về các giá trị đạo đức trong hôn nhân; bốn là, các linh mục, tu sĩ có vai 
trò như kênh hỗ trợ, tư vấn, cầu nối nhằm giải quyết mâu thuẫn về hôn nhân gia 
đình. Ngoài ra, các giá trị đạo đức, niềm tin, thực hành, cam kết tôn giáo được coi 
là nguồn lực, góp phần tích cực vào quá trình điều hòa, giải quyết mâu thuẫn vợ 
chồng trong gia đình Công giáo; mở đường, định hướng cho việc xây dựng mối 
quan hệ vợ chồng ổn định và bền vững, bằng cách thúc đẩy sự đồng thuận vợ 
chồng, tăng cường sự hài lòng về bạn đời, từ đó đạt được hạnh phúc hôn nhân. 
 

3. Lỗi đức thờ phượng 
4.  

Bên cạnh những vi phạm luân lý trong đời sống hôn nhân gia đình – chủ yếu ở 
hoạt động sử dụng các biện pháp tránh thai, thì người giáo dân cũng có những lỗi 
phạm ở những nội dung khác như: lỗi đức thờ phượng trong đó chủ yếu là do thực 
hiện những hành vi kiêng kị (11,3%); xem tuổi, tướng số (10,3%). 

Bảng 7. Hành vi tôn giáo lỗi đức thờ phượng của giáo dân (%) 

TT Hành vi Có Không Không trả lời 

1 Lên đồng/hầu đồng 1.1 25.4 73.4 

2 Gọi hồn 1.9 24.6 73.4 



3 Xem tuổi, tướng số 10.3 16.4 73.3 

4 Thực hiện những hành vi kiêng kỵ 11.3 15.5 73.2 

5 Cúng bái 1.8 24.8 73.4 

6 Xem ngày 8.6 18.1 73.3 

7 Đốt vàng mã 2.5 24.1 73.4 

8 Thờ thần tài 1.1 25.5 73.4 

9 Đi giải hạn 1.4 25.2 73.4 

10 Đi cúng chùa, đền, miếu 1.8 24.8 73.4 

Nguồn: Dữ liệu khảo sát của Tổng giáo phận Hà Nội, tháng 11 năm 2021 
 

Đọc những “con số biết nói” này chúng ta không khỏi ngỡ ngàng và lo âu. Ngỡ 
ngàng vì người tín hữu Tổng Giáo phận Hà Nội có lên đồng/hầu đồng 1,1%; gọi 
hồn 1,9%; thậm chí xem tuổi, tướng số và thực hiện hành vi kiêng kị lên tới 
10,3% và 11,3%. Việc xem ngày giờ cũng cao tới 8,6%, thậm còn có tín hữu thờ 
thần tài 1,1%. Những điều tưởng chừng như chỉ người không có đức tin mới làm 
thì giờ đây chính người Công giáo lại vi phạm. Điều chúng ta gọi là lỗi đức thờ 
phượng vì không tin và thiếu lòng tin và Thiên Chúa mà họ tôn thờ. Từ sự ngỡ 
ngàng, chúng ta thực sự âu lo về những lỗi phạm này. Cần có việc làm cụ thể 
giúp đỡ những tín hữu này đặt tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa mà thôi. Có 
lẽ giải pháp tốt là việc dạy giáo lý cho người tín hữu trưởng thành phải được đề 
cao. 
Kết luận 
Công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội đã diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 11 
năm 2022. Công nghị cũng hoạch định chương trình canh tân đời sống đức tin. 
Cụ thể, trong năm 2023 – canh tân đời sống đức tin cá nhân và củng cố tinh thần 
hiệp thông, Tổng Giáo phận Hà Nội đề cao tinh thần học hỏi Thánh Kinh – Tin 
Mừng theo Thánh Mát-thêu. Lời Chúa sẽ giúp người giáo dân sống đạo trưởng 
thành, luôn mạnh mẽ trong đức tin, không lỗi phạm nhân đức thờ phượng; vững 
vàng trong đức cậy, luôn trung thành và tin tưởng cậy trông nơi Chúa, chung thủy 
trong giao ước hôn nhân; và nồng nàn trong đức mến để góp phần loan báo niềm 
vui của Tin Mừng và sự thánh thiện của giao ước hôn nhân Ki-tô giáo.  
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