
Lời kêu gọi hòa bình cho Taybeh 

Sau nhiều tuần bị người định cư tấn công vào ngôi làng Kitô giáo cuối cùng ở 

Palestine, Linh mục Ibrahim Faltas, Giám quản Giáo phận Thánh Địa, đã đưa ra lời 

kêu gọi hòa bình đầy nhiệt huyết. 

Vatican - Ibrahim Faltas 

Trong tiếng Ả Rập, Taybeh có nghĩa là "tốt". Nhưng gần đây, chẳng có điều gì tốt đẹp 

xảy ra ở ngôi làng Palestine này, nơi toàn tòng là người Kitô giáo sinh sống. 

Hôm thứ Hai, ngày 14 tháng 7, các vị lãnh đạo của các Giáo hội Kitô giáo tại Thánh 

Địa, cùng với các đại sứ và lãnh sự, đã đến bày tỏ sự gần gũi và đoàn kết với người 

dân và giáo sĩ ở Taybeh, những người trong nhiều tuần đã phải đối diện với các cuộc 

tấn công dữ dội của hàng trăm người định cư Israel. Những người định cư này đang 

tìm cách chiếm đoạt nhà cửa và đất đai của họ một cách bạo lực. 

Taybeh có khoảng 1.500 cư dân, tất cả đều thuộc các giáo phái Kitô giáo khác nhau: 

Latinh, Chính thống giáo Hy Lạp và Melkite. Sáng hôm qua, tất cả mọi người đều có 

mặt ở đó - các nhà lãnh đạo tôn giáo, cư dân, và thậm chí cả người dân từ các làng 

lân cận - đều biết ơn sự hỗ trợ huynh đệ từ những người thực sự thấu hiểu nỗi đau 

khổ của họ. 

Khi bạn đến Taybeh từ phía bắc Jerusalem, ngôi làng hiện lên một khung cảnh quen 

thuộc và chào đón: những tháp chuông của ba nhà thờ vươn lên trên khung trời, dõi 

theo một cộng đồng yên bình và đoàn kết. Và từ tiếng nói của người dân - người lớn, 

người già và trẻ em - bạn có thể nghe thấy nỗi sợ hãi, nỗi đau và sự căng thẳng của 

họ trong những tuần qua. 

Đã có người chết trong khu vực. Nhiều người bị thương. Người dân bị buộc phải rời bỏ 

nhà cửa. Các tòa nhà bị phá hủy. Đồng ruộng bị đốt cháy. Đây là những cuộc tấn 

công đê hèn nhắm vào thường dân không vũ trang - những người trong hàng trăm 

năm vẫn trung thành với tôn giáo của tổ tiên họ trên một vùng đất vẫn còn lưu giữ 

những truyền thống của thời Chúa Giêsu. 

Tuy nhiên, không một lời thù hận hay trả thù nào được thốt ra - chỉ có một lời cầu xin 

chân thành xin được giúp đỡ, để được sống trong hòa bình trên mảnh đất của họ. 

                                                   
Các nhà lãnh đạo Kitô giáo (bao gồm Cha Faltas, ngồi thứ ba từ phải sang) tụ họp tại 

Taybeh 



Đất Thánh đang phải chịu đựng đau khổ - trong mỗi cư dân của nó, trong từng mảnh 

đất bị xúc phạm, trong bạo lực vẫn tiếp tục bị tàn phá. Tại Gaza, cuộc thảm sát vẫn 

tiếp diễn. Người dân chết khi xếp hàng, bị sỉ nhục chỉ vì xin thức ăn. Trẻ em chết chỉ 

vì tiếp cận "Nước", nguồn sống và niềm an ủi cho tất cả mọi người. 

Ở Bờ Tây, đặc biệt là Bethlehem, cuộc sống hàng ngày đang trở nên khó khăn. Các 

Kitô hữu địa phương đang bị buộc phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm sự an toàn và 

làm việc ở nước ngoài. Họ khao khát được ở lại quê hương, để giữ gìn bản sắc của 

mình là một dân tộc có đức tin. Nhưng sự quấy rối liên tục và các cuộc tấn công liên 

tục của những người định cư, được thực hiện một cách vô tội vạ, cùng với những hạn 

chế ngày càng thắt chặt về di chuyển, khiến điều đó trở nên bất khả thi. 

Vụ thảm sát gần đây tại Nhà thờ Damascus và những gì đang xảy ra ở Taybeh và Bờ 

Tây không có nghĩa là những gì đang diễn ra là một 'cuộc chiến tôn giáo'. Đúng vậy, 

thật đau lòng khi chứng kiến thánh địa bị xâm phạm và hủy hoại bởi bạo lực - nhưng 

trên hết, chúng ta phải bảo vệ và che chở sinh mạng của những con người vô tội, 

không có khả năng tự vệ. 

Mức độ nghiêm trọng của những gì đang xảy ra ở Đất Thánh đã được ghi chép đầy đủ. 

Những hình ảnh và báo cáo vừa gây sốc vừa phẫn nộ. Tất cả chúng ta đều hy vọng 

rằng các cuộc họp quốc tế gần đây sẽ chấm dứt sự phi lý của tình hình này - nhưng 

không có kết quả nào. Các tổ chức quốc tế dường như bất lực trong việc ngăn chặn số 

người chết ngày càng tăng, chỉ làm nổi bật sự thất bại của nhân loại nói chung. 

Cộng đồng toàn cầu thiếu trách nhiệm cần thiết, thường xuyên bị chi phối bởi lợi ích 

cá nhân và sự đạo đức giả. 

Các cuộc đàm phán hòa bình dao động giữa hy vọng và thất vọng. Những người kêu 

gọi ngừng bắn phải làm điều đó một cách chính trực và khẩn trương, thực sự hướng 

đến việc chấm dứt bạo lực - để ngăn chặn thêm đau khổ cho những người đã phải 

chịu đựng quá nhiều. 

Hãy để nạn đói và khát chấm dứt. Hãy từ bỏ mục đích giam cầm cả một dân tộc vào 

một góc nhỏ trên chính mảnh đất của họ. 

Taybeh có nghĩa là “tốt” trong tiếng Ả Rập - và từ ngôi làng Kitô giáo cuối cùng này, 

một thông điệp cũng tốt đẹp không kém: sự thống nhất và hòa bình cho tất cả mọi 

người ở Đất Thánh. Kitô hữu, giờ đây là thiểu số trên đất Chúa Kitô, đã tiếp nối những 

lời hứa của Đấng Cứu Thế trong hơn hai nghìn năm. Taybeh không hề thoái lui - nó 

vẫn luôn rộng mở, chào đón và đoàn kết với hy vọng chung sống hòa bình trên vùng 

đất của Chúa. 


