
 

Hậu chế độ Assad, dân chúng và những người Kitô hữu ở Syria hy 

vọng đất nước sẽ 'tái sinh' 

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Joseph Tulloch và Roberto Cetera) 

Theo đài Vatican qua cuộc trò chuyện với ba đại diện của cộng đồng Công 

giáo Syria về sự sụp đổ đột ngột của chính quyền Assad và hy vọng của 

họ về sự tái sinh của một nước Syria tự do dân chủ. 

Trong vài ngày qua, thế giới đã bàng hoàng chứng kiến lực lượng phiến 

quân chiếm đóng những vùng đất rộng lớn của Syria với tốc độ chóng 

mặt. 

Hôm Chủ Nhật, các chiến binh tuyên bố chiếm được Damascus, chính 

thức chấm dứt 53 năm cai trị của gia đình Assad. 

 

Chế độ Assad thường được mô 

tả là người bảo vệ các nhóm tôn 
giáo thiểu số, và do đó, một 
trong những câu hỏi lớn nhất về 
chiến thắng của quân nổi dậy là 
chiến thắng này có ý nghĩa gì 
đối với các nhóm thiểu số của 
Syria - Druze, Ismaili, người 
theo đạo Thiên chúa, người 
Kurd và những nhóm khác. 
 

 



 

Nhiệm vụ của cộng đồng quốc tế 

Khi được hỏi tại sao nhiều người theo đạo Thiên chúa lại ăn mừng sự sụp 

đổ của chế độ, Cha Bajhat Karakach, một tu sĩ dòng Phanxicô phục vụ với 

tư cách là linh mục quản xứ theo nghi lễ Latinh ở Aleppo, nói với đài 

Vatican rằng những người theo đạo Thiên chúa, "giống như tất cả người 

Syria", đã "hoàn toàn kiệt sức vì sống dưới chế độ này", nơi "không có sự 

phát triển, không có tăng trưởng kinh tế". 

"Đó không phải là sống, mà là tồn tại" 

Vị Tu sĩ dòng Phanxicô lưu ý rằng trong vài năm qua, quân nổi dậy đã thể 

hiện sự khoan dung ngày càng nhiều đối với những người theo đạo Thiên 

chúa, bao gồm cả việc trả lại tài sản đã bị tịch thu. Ngài cho biết sau khi 

chiếm Aleppo và di chuyển về phía nam, họ đã gửi "những thông điệp rất 

mạnh mẽ về lòng khoan dung" đến tất cả các nhóm thiểu số, bao gồm cả 

những người theo đạo Thiên chúa. 

Cha Karakach cũng nhấn mạnh nhiệm vụ của cộng đồng quốc tế là "làm 

phần việc của mình để ổn định đất nước và giúp người Syria xây dựng 

một hiến pháp mới tôn trọng mọi quyền lợi của tất cả mọi người". 

"Đây là hy vọng của chúng tôi", vị tu sĩ dòng Phanxicô người Syria nói, 

"nhưng chúng ta sẽ phải xem mọi việc diễn ra như thế nào". 

 

Cuộc nổi dậy của dân chúng Syria 

Gặp al-Jolani, thủ lĩnh phiến quân 

Đài Vatican cũng trao đổi với Đức Tổng Giám mục Hanna Jallouf, Đại diện 

Tông tòa của Aleppo, người cho biết Ngài cảm ơn Chúa vì quá trình 

chuyển giao quyền lực đã diễn ra mà không đổ máu. 



Đức Tổng Giám mục cho biết ngài đã gặp al-Jolani, thủ lĩnh của nhóm 

phiến quân lớn nhất, người đã "cam kết rằng những người theo đạo Thiên 

chúa và tài sản của họ sẽ không bị chiếm hữu, và những chiến binh sẽ 

đáp ứng mọi yêu cầu hợp pháp của chúng chúng tôi". 

Cho đến nay, Đức Tổng Giám mục Jallouf cho biết, những người nổi loạn 

đã giữ lời hứa và đối xử tốt với những người theo đạo Thiên chúa bằng 

"những ân huệ to lớn". 

Hy vọng về một 'sự tái sinh dứt khoát' 

Một lưu ý lạc quan hơn đã được Cha Firas Lutfi, linh mục giáo xứ theo 

nghi lễ La tinh ở Damascus, người đã mô tả sự sụp đổ của chế độ này là 

"một món quà đến với chúng ta vào ngày lễ của Đức Mẹ Maria: sự ra đời 

của một Syria mới sau 53 năm dưới chế độ độc tài và khát máu". 

Cha Lufti nhấn mạnh rằng Assad đã để lại “hơn nửa triệu người chết” và 

“một nền kinh tế bị tàn phá”, và nhấn mạnh rằng thời điểm hiện tại là lúc 

“ăn mừng sự tái sinh của Syria”. 

Tuy nhiên, ngài cũng lưu ý rằng cần phải đặt ra những câu hỏi quan trọng 

về tương lai của đất nước, đặc biệt là khi xét đến sự đa dạng của các 

nhóm chiến binh – bao gồm nhiều chiến binh nước ngoài – hiện đang 

nắm giữ quyền lực. 

Vị linh mục bày tỏ hy vọng rằng người Syria – cùng với cộng đồng quốc 

tế, mà ngài cho biết “chắc chắn đã giúp quân nổi dậy giành lại quyền lực” 

– sẽ có thể đưa đất nước đến một “sự tái sinh thực sự và dứt khoát, nơi 

dân chủ và nhân quyền ngự trị, và nơi người Syria thuộc mọi tôn giáo, 

dân tộc và giáo phái đều được tôn trọng”. 

 



Một thánh đường bị hủy phá ở Syria 


