
  

Vatican chấp thuận việc sùng kính Đức Mẹ của Lòng 

Thương Xót tại Đền thờ Pellevoisin, Pháp quốc. 

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican) 

Bộ Giáo lý Đức tin chấp thuận "nihil obstat" do Tổng giám mục 

Bourges đề xuất liên quan đến việc sùng kính Đức Mẹ của Lòng 

Thương Xót tại đền thờ Đức Mẹ ở một thị trấn nhỏ nước Pháp, nơi 

mà vào năm 1876, một phụ nữ trẻ nghèo, Estelle Faguette, được 

cho là đã thấy Đức Trinh Nữ Maria nhiều lần hiện ra với cô. 

 

 
 

"Mặc dù hiện tại" Bộ Giáo lý Đức tin 
"không có thông lệ" "bày tỏ ý kiến về 
bản chất siêu nhiên hoặc nguồn gốc 
thiêng liêng của các hiện tượng siêu 
nhiên và các thông điệp được cho là, 

nhưng những biểu hiện mà Estelle trình 

bày là đến từ Đức Trinh Nữ Maria có 
một giá trị đặc biệt cho phép chúng ta 
nhìn thấy hành động của Chúa Thánh 
Thần trong bối cảnh trải nghiệm tâm 

linh này." 

Đức Hồng y Victor Manuel Fernández đã viết điều này trong một 

lá thư chấp thuận nihil obstat liên quan đến "Đức Mẹ của Lòng 

Thương Xót", được tôn kính tại Đền thánh Pellevoisin, tại một thị 

trấn nhỏ ở miền trung nước Pháp, nơi mà vào năm 1876, một 



thiếu nữ trẻ nghèo, tên là Estelle Faguette, được cho là đã nhiều 

lần thấy Đức Trinh Nữ Maria hiện ra. 

Lá thư được gửi đến Tổng Giám mục Jérôme Daniel Beau của 

Giáo phận Bourges, Pháp, và được Đức Giáo hoàng Phanxicô chấp 

thuận vào thứ năm, ngày 22/8/2024. 

Một lòng sùng kính được khích lệ. 

Trong lá thư của mình, Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức tin 

khẳng định rằng không chỉ "không có sự phản đối nào về mặt 

giáo lý, đạo đức hoặc các phản đối khác đối với sự kiện tâm linh 

này", và các tín hữu "được phép tuân theo sự kiện này một cách 

thận trọng" (Nội quy, Điều 22 § 1), "mà trong trường hợp này, 

lòng sùng kính - vốn đã phát triển mạnh mẽ - cũng được khích lệ 

đặc biệt cho những người tự do muốn kính mến sự kiện này". 

Đức Hồng y Fernández tuyên bố rằng việc sùng kính Đức Mẹ của 

Lòng Thương Xót là điều nên làm vì nó mang lại "con đường của 

sự đơn sơ về mặt thiêng liêng, của lòng tin và tình yêu" có thể 

mang lại nhiều điều tốt đẹp và "chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho 

toàn thể Giáo hội". 

Lá thư của cô Estelle gửi Đức Trinh Nữ Maria 

Cô Estelle sinh ngày 12 tháng 9 năm 1843, trong một gia đình 

rất nghèo. Để nuôi sống bản thân và cha mẹ, đầu tiên cô làm thợ 

giặt và sau đó làm người giúp việc. 

Cô bị bệnh và nguy hiểm đến tính mạng, cô quyết định viết một 

lá thư chân thành gửi Đức Trinh Nữ Maria để xin Mẹ chữa lành 

cho cô có thể tiếp tục làm việc để nuôi sống cha mẹ nghèo của 

mình. 

Những lời của cô, Đức Hồng y viết, "thật ấn tượng bởi sự đơn sơ, 

rõ ràng và khiêm nhường". 

ĐHY viết: Cô "Estelle kể lại nỗi đau do căn bệnh của mình gây ra. 

Cô không khoe khoang trước can cường chịu đựng của người con 

Chúa. Ngược lại, cô giải thích về sự kháng cự bên trong của mình 

đối với căn bệnh đã và đang phá vỡ kế hoạch cuộc đời cô". 

Cuối cùng, Đức Hồng y Chủ tịch của Thánh bộ Đức tin nhận xét, 

cô luôn tùng phục ý Chúa và chỉ muốn giúp đỡ cha mẹ bằng tất 

cả sức lực còn lại. 



ĐHY ca ngợi: “Sự tận tụy quảng đại này dành cho người khác, 

cuộc sống được dùng để chăm sóc người khác là điều chạm đến 

trái tim của Mẹ thánh nhiều nhất: ‘Mẹ biết mọi điều tốt lành ẩn 

nấu sau lời nói của chúng ta.’” 

 

Phép lạ chữa lành kỳ diệu 
Người phụ nữ trẻ kể lại rằng vào tháng 
2 năm 1876, lúc cô 32 tuổi, thì Đức Mẹ 
hiện ra lần đầu và liên tiếp sau đó! Đến 

lần hiện ra thứ năm, như Đức Mẹ đã 
hứa, cô hoàn toàn được chữa lành. 

Trong những thông điệp này, Đức Hồng 
y nhận xét rằng “mọi thứ đều được quy 

về Chúa Kitô. Ngay cả việc chữa lành 
cho cô Estelle cũng không được quy 
trực tiếp về Đức Mẹ, mà là về Chúa 
Kitô, người đã lắng nghe lời cầu bầu 

của Mẹ mình.” 
Đức Hồng y Fernández nhắc lại rằng 

việc chữa lành đó, “đã được Đức Tổng 
Giám mục Bourges xác nhận là kỳ diệu, 
vào ngày 8 tháng 9 năm 1893, với sự 

châu phê của Tòa thánh.” 

 

Những thông điệp từ Đức Mẹ 

Trong các thông điệp của mình, Đức Hồng y cho biết, Đức Mẹ bày 

tỏ cho cô Estelle tất cả sự trìu mến gần gũi và dịu dàng của Mẹ 

bằng những lời động viên: "Đừng sợ, con là con gái của Mẹ", 

"Nếu con muốn phục vụ Mẹ, hãy đơn sơ", "Hãy can đảm", "Mẹ sẽ 

vô hình ở gần con... Con không có gì phải sợ", "Mẹ chọn những 

người nhỏ bé và yếu đuối để làm vinh danh cho Mẹ". 

Và Đức Hồng y nhắc lại: Đức Mẹ đã khuyên nhủ cô hãy tìm kiếm 

sự bình an: "Hãy bình tĩnh, hỗi con gái của Mẹ, hãy kiên nhẫn, 

con sẽ gặp khó khăn, nhưng Mẹ ở đây", "Mẹ muốn con bình 

thản… Con cần nghỉ ngơi". Đức Hồng y nói thêm rằng lời mời của 

Đức Mẹ cũng đã được gửi đến Giáo hội, khi Mẹ nói, "Trong Giáo 

hội, không có sự bình yên mà Mẹ mong muốn". 

Một sự hiện diện thầm lặng 

Tuy nhiên, Đức Hồng Y nhấn mạnh, "thậm chí còn hơn cả những 

lời của Đức Maria, điều đáng chú ý là sự hiện diện thầm lặng của 



Mẹ, những khoảng lặng dài mà ánh mắt của Mẹ chữa lành tâm 

hồn chúng ta." 

Đức Hồng Y Fernández nhớ lại cô Estelle đã viết bằng tiếng Pháp: 

"Lạy Chúa, Bà ấy đẹp biết bao! Bà ấy đứng im một lúc lâu mà 

không nói gì... Sau sự im lặng này, Bà ấy nhìn con; con không 

biết mình cảm giác sao nhưng con hạnh phúc dường bao!" "Bà ấy 

không nói gì cả. Sau đó, bà nhìn con với ánh mắt đôn hậu và biến 

đi!" "Đức Mẹ vẫn nhìn con và mỉm cười, Mẹ thật đẹp và ngọt 

ngào! Thật nhân hậu trong ánh mắt của Mẹ và thật từ bi thương 

xót!" 

Áo choàng vai của Mẹ có hình Trái tim Chúa Kitô 

"Trải nghiệm tại đền Pellevoisin," Đức Hồng y tiếp tục, "là trải 

nghiệm của Đức Maria, nhưng đồng thời cũng mang tính Kitô học 

mạnh mẽ." 

Vì vậy, ĐHY lập luận, "yêu cầu lớn lao của Đức Trinh Nữ đối với cô 

Estelle là Mẹ trải áo choàng của Mẹ, có hình Trái tim Chúa Kitô, 

và thông điệp lớn lao của Mẹ là lời mời gọi hướng về Trái tim yêu 

thương của Chúa." 

"Khi chỉ cho cô Estelle áo choàng có hình Trái tim Thánh Chúa 

Kitô," Mẹ nhắc nhớ, Đức Maria nói: 'Trong một thời gian dài, kho 

tàng của Con Mẹ sẽ được mở ra... Mẹ yêu lòng sùng kính này.'" 

Cô Estelle đã chấp nhận lời thỉnh cầu này để truyền bá lòng sùng 

kính Trái tim cực Thánh Chúa. 

Đức Hồng y suy ngẫm: "Trái tim của các Kitô hữu không bao giờ 

thờ ơ; nó cho phép chính nó được chạm đến bởi lời cầu xin chân 

thành và yêu thương của chúng ta, đặc biệt là khi chính Mẹ chạm 

đến Trái tim của Người.” 

Cuộc đời của cô Estelle đã trải nghiệm trong sự khiêm nhường 

giữa nhiều thử thách, những lời kết tội và vu khống! 

Năm 1925, cô gia nhập Dòng Ba Đa Minh. Ngày 23 tháng 8 năm 

1929, Estelle qua đời tại Pellevoisin, hưởng thọ 86 tuổi. 

Sự cho phép của Giáo hoàng 

Đức Hồng y nhớ lại rằng nhiều Giáo hoàng đã cho phép thực hiện 

các cử chỉ sùng kính liên quan đến “Đức Mẹ của Lòng Thương 

Xót” hoặc tước hiệu “Đức Mẹ Toàn Năng” 



Năm 1892, Đức Leo XIII đã ban ơn toàn xá cho những người 

hành hương đến Pellevoisin, và năm 1900, ngài đã công nhận áo 

Đức Bà của Thánh Tâm vào năm 1900. 

Năm 1915, Đức Giáo hoàng Benedict XV, khi nhận áo Đức Bà, đã 

tuyên bố rằng "Pellevoisin được Đức Trinh Maria rất thánh chọn 

làm nơi đặc biệt để ban phát ân sủng của Người." 

Vào năm 1922, một Thánh lễ tôn vinh Đức Trinh Nữ đã được cho 

phép cử hành tại đền Pellevoisin vào ngày 9/9/1922. 

Trong suốt những năm qua, Đức Hồng y Fernández đã sửng sốt 

trước “nhiều hoa trái tuyệt diệu của đức tin và lòng bác ái đã 

được trải nghiệm nơi Đền thánh này.” 

 


