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Trong một lá thư gửi cho Đức Giám mục Jacques Habert của Giáo phận Bayeux và Lisieux, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày quân 
Đồng minh đổ bộ lên bờ biển Normandy nước Pháp. 

Lá thư của ĐTC nhân ngày kỷ niệm đổ bộ của quân Đồng minh vào Normandy vào ngày 6 tháng 6 năm 1944 đã được đọc trong 
một buổi lễ tại Nhà thờ Bayeux vào đêm trước ngày kỷ niệm, với sự hiện diện của các nhà chức trách tôn giáo, dân sự và quân sự. 

Bày tỏ sự hiệp thông với tất cả những người hiện diện trong buổi lễ, ĐTC chia sẻ về nỗ lực chung tâm trí và quân sự dẫn đến việc 
giải phóng châu Âu và về những hy sinh to lớn bao nhiêu người đã phải gánh chịu. 

"Cuộc đổ bộ nói chung đã xảy ra một trận ác chiến gây nên một thảm họa của cuộc chiến toàn cầu khủng khiếp, nơi đây rất nhiều 
người nam nữ và trẻ em đã tử vong cách bi thảm, rất nhiều gia đình bị ly tán và rất nhiều  đổ vỡ ." 

Gợi nhớ lại thảm cảnh các thành phố Normandy - Caen, Le Havre, Saint-Lô, Cherbourg, Flers, Rouen, Lisieux, Falaise, Argentan - và 
nhiều thành phố khác đã bị phá hủy hoàn toàn cùng với mạng sống của vô số nạn nhân vô tội do các vụ đánh bom, Đức Thánh Cha 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tưởng nhớ những sự kiện này để lên án và bác bỏ chiến tranh một cách dứt khoát. 

 

Nghĩa trang và Đài tưởng niệm Hoa Kỳ tại Normandy trong Thế chiến II 



Không bao giờ còn chiến tranh nữa! 

Trích lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI tại Liên hợp quốc năm 1965, "Không bao giờ có chiến tranh nữa!", Đức Thánh 
Cha than thở về những lãng quên và những sai lầm trong quá khứ và bày tỏ mối quan ngại của ngài về về một cuộc chiến đang lan 
rộng ngày càng trở nên bình thường. 

ĐTC nói: "Thật đáng lo ngại khi thấy một cuộc xung đột tổng quát xảy ra một cách nghiêm trọng, nhưng mọi người đã quen với 
tình cảnh này. Mọi người muốn hòa bình!  muốn các điều kiện ổn định, an ninh và thịnh vượng, để mọi người có thể an hòa hoàn 
thành nghĩa vụ và vận mệnh của mình".  

Ngài lên án việc theo đuổi các tham vọng về ý thức hệ, dân tộc chủ nghĩa hoặc kinh tế gây nguy hiểm cho hòa bình, ĐTC mô tả đó là 
một lỗi nghiêm trọng chống lại nhân loại và là một tội lớn trước Chúa. 

Lời cầu nguyện 

Sau đó, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho những người bị cuốn hút vào chiến tranh và duy trì chiến tranh. 

"Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người nuôi chiến tranh, những kẻ khởi xướng chiến tranh, vô nhân thúc đẩy chiến tranh, 
duy trì và kéo dài chiến tranh một cách không cần thiết hoặc lợi dụng chiến tranh một cách vô lý. Xin Chúa soi dẫntrái tim họ, xin 
Người cho họ thấy những bất hạnh mà họ gây ra!"  

ĐTC cũng kêu gọi cầu nguyện cho những người kiến tạo hòa bình, nhắc lại rằng những người kiến tạo hòa bình sẽ được gọi là con 
của Chúa" (Mt 5:9). 

Và khuyến khích họ kiến tạo hòa bình, nỗ lực thúc đẩy các cuộc gặp gỡ và đối thoại hòa bình, Đức Thánh Cha nói "Cầu xin cho họ 
kiên trì không mệt mỏi trong nỗ lực này và xin cho những nỗ lực của họ được thành công". 

Cuối cùng, Đức Giáo hoàng Phanxicô không quên cầu nguyện cho các nạn nhân của mọi cuộc chiến. 

"Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của chiến tranh; các cuộc chiến trong quá khứ và hiện tại. Xin Chúa  đón nhận tất cả 
những người đã chết trong những cuộc xung đột khủng khiếp này, xin Người đến giúp đỡ tất cả những người đang phải gánh chịu 
các hậu quả ngày nay,” và ngài nhấn mạnh rằng “người nghèo và người yếu hèn, người già, phụ nữ và trẻ em luôn là nạn nhân đầu 
tiên của những thảm kịch này.” 
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