
 

Năm năm sau vụ nổ cảng, Đức Giáo hoàng bày tỏ sự gần gũi với người dân Beirut 
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Một buổi cầu nguyện được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 4 tháng 8 tại Beirut, gần địa điểm xảy ra thảm 

kịch nổ cảng đúng 5 năm trước, vào ngày 4 tháng 8 năm 2020. Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV 

được đọc trong buổi cầu nguyện để bày tỏ sự gần gũi của ngài với dân chúng. Sứ thần Tòa Thánh, Đức 

Tổng Giám mục Borgia, phát biểu: "Gia đình các nạn nhân cần công lý và sự thật về những gì đã xảy ra. 

Đây là những cái chết vẫn chưa có lời giải thích, và điều này đã và đang đè nặng lên cả đất nước." 

Những lời chứng, ký ức, một cuộc tuần hành im lặng, và việc trồng 75 cây mang tên các nạn nhân đã 

đánh dấu buổi cầu nguyện canh thức kỷ niệm 5 năm vụ nổ tại cảng Beirut vào ngày 4 tháng 8 năm 

2020. Nước mắt và lời cầu nguyện đã hòa trộn trong buổi lễ tưởng niệm long trọng khi người dân 

Lebanon, năm năm sau,  tưởng nhớ 245 người chết và 6.000 người bị thương, một vết thương rách 

nát, một thử thách khuôn ngơi cho Vùng đất Cây Tùng, cùng với chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, 

chính trị và bất ổn xã hội. 

Một vùng đất được các vị Giáo hoàng yêu mến - từ Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, người đã gọi 

đó là một “thông điệp”, đến Đức Phanxicô, người chỉ một năm trước, vào tháng 8, đã tiếp đón một 

nhóm thân nhân của các nạn nhân của thảm kịch cảng. Giờ đây, Đức Giáo hoàng Lêô XIV, thông qua 

một thông điệp được ký bởi Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, cam kết rằng nước mắt của 

Chúa Kitô “đồng hành với nước mắt của chúng ta trước mất mát và đau khổ”. “Cái chết không và sẽ 

không bao giờ có lời giải đáp”, Đức Giáo hoàng khẳng định, bày tỏ tình cảm của ngài và toàn thể Giáo 

hội tới người dân Liban. Đức Giáo hoàng Lêô “một lần nữa muốn bày tỏ lòng thương cảm của mình tới 

tất cả những ai đang đau khổ hoặc mất mát tất cả vì thảm họa này. ĐTC viết: “Đất nước Liban yêu 

thương và đau khổ luôn là trung tâm lời cầu nguyện của ngài”. Thông điệp được đọc trong buổi cầu 



nguyện tối qua bởi Sứ thần Tòa thánh Paolo Borgia, người đã chia sẻ quan điểm và hy vọng cho đất 

nước với truyền thông Vatican. 

Hỏi: Thưa Đức Cha, xin hãy kể cho chúng con nghe về buổi cầu nguyện hôm qua nhân kỷ niệm 5 

năm vụ nổ cảng Beirut. 

Thật xúc động. Buổi cầu nguyện diễn ra tại Karantina, tại quảng trường trước Nhà thờ Đức Bà De la 

Délivrance, một khu vực liền kề cảng và là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nơi có số 

lượng nỗ lực cứu hộ cao nhất diễn ra ngay sau vụ nổ. Có một khoảnh khắc cầu nguyện, trong đó gia 

đình các nạn nhân và những người bị thương đã cùng nhau cầu nguyện. Cũng có một số lời chứng, tiếp 

theo là cuộc diễu hành thinh lặng đến một khu vườn dọc theo con đường dẫn đến cảng, nơi trong 

những ngày gần đây, 75 cây mang tên các nạn nhân đã được trồng. Sẽ có thêm nhiều cây khác được 

trồng trong tương lai. Ngoài ra, ngài Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông báo rằng hầm chứa silo phát nổ ngày 

4 tháng 8 hiện đã được công nhận là di tích lịch sử của đất nước. Đó thực sự là một khoảnh khắc xúc 

động, bởi vì những vết thương từ vụ nổ bi thảm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí người dân Lebanon. 

Sáu nghìn năm trăm người đã được điều trị tại các bệnh viện ở Beirut, cảnh hỗn loạn, những người 

chết trên đường phố - tất cả vẫn còn sống động trong ký ức của người dân Lebanon. 

 

Buổi cầu nguyện canh thức tại Beirut, Lebanon, năm năm sau vụ nổ cảng 

Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng mong muốn "có mặt" trong lễ kỷ niệm này... 

Đúng vậy, Đức Thánh Cha đã có mặt thông qua một thông điệp chân thành do Quốc vụ khanh ký. Đó là 

một thông điệp đầy khích lệ, bày tỏ sự gần gũi của ngài, cũng như của Tòa Thánh, nơi đã thể hiện sự 

quan tâm và gần gũi đặc biệt đối với các nạn nhân và gia đình họ trong suốt những năm qua. Cũng cần 

nhắc lại rằng năm ngoái, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tiếp một phái đoàn gồm các thân nhân của các 



nạn nhân. Thật vậy, vào ngày 26 tháng 8 năm 2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tiếp kiến gia đình các 

nạn nhân khi ngài lặp lại lời kêu gọi của họ về “công lý và sự thật”. 

Hôm đó, không chỉ có người thân của những người đã khuất mà còn có cả những người bị thương và 

những người bị thương nặng. Và đúng vậy, Đức Giáo hoàng đã nhắc lại lời kêu gọi của họ về công lý và 

sự thật, một lời kêu gọi mà các gia đình đã lên tiếng trong suốt 5 năm qua. Đức Giáo hoàng Phanxicô 

thừa nhận rằng vấn đề này rất phức tạp và gai góc. Và điều đó đúng - tất cả chúng ta đều biết như vậy. 

Có những xung đột lợi ích đang diễn ra, nhưng sự thật và công lý phải được đặt lên trên hết. Tuy nhiên, 

ngày nay, đã có thêm một chút hy vọng. Một số bước đang được thực hiện trong giai đoạn điều tra. Gia 

đình các nạn nhân đang bắt đầu lấy lại hy vọng cho tương lai, mặc dù vẫn còn một chặng đường dài 

phía trước. 

Cụ thể hơn, cuộc điều tra hiện đang ở đâu? 

Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn sơ bộ, lắng nghe các nhân chứng và những người biết rõ sự việc. 

Nhưng điều này sẽ cần thời gian, và chúng tôi hy vọng nó sẽ sớm kết thúc vì các nạn nhân và gia đình 

của họ cần biết sự thật và chứng kiến công lý được thực thi. Những cái chết này vẫn chưa có nguyên 

nhân hay lời giải thích rõ ràng, và điều đó gây ảnh hưởng nặng nề đến cả nước. 

 

Một khoảnh khắc từ buổi cầu nguyện tại Beirut vào ngày 4 tháng 8 năm 2025 

Một đất nước mà trong những tháng gần đây cũng đã trải qua chiến tranh và đang chìm trong một 

thùng thuốc súng Trung Đông. Người dân Lebanon đang sống như thế nào trong thời điểm này? 

Đây thực sự là một thách đố với đất nước. Bất chấp lệnh ngừng bắn, chắc chắn vẫn còn một bầu không 

khí căng thẳng, và một số vấn đề chính trị nội bộ và đối ngoại vẫn còn tùm phủ và cần được giải quyết. 

Tất nhiên, luôn hy vọng rằng hòa bình sẽ thắng thế - rằng hòa bình có thể đạt được cả trong nước và 



dọc theo biên giới của đất nước. Con đường không dễ dàng; đó là một hành trình phức tạp. Nhưng 

chúng tôi hy vọng rằng những nút thắt chính trị có thể được tháo gỡ và một giải pháp quốc gia và quốc 

tế có thể được tìm thấy. 

Trong những ngày diễn ra Năm Thánh Giới Trẻ tại Rome, một số lá cờ Lebanon đã được nhìn thấy dọc 

theo Via della Conciliazione, Quảng trường Thánh Phêrô và Tor Vergata. Những thế hệ mới này đại 

diện cho điều gì đối với Lebanon? 

Họ đại diện cho hai điều. Thứ nhất, đức tin vẫn còn sống động ở Lebanon và được thể hiện dưới nhiều 

hình thức. Thứ hai, sự gắn bó mạnh mẽ với Đức Giáo hoàng và Giáo hội hoàn vũ. Đó là dấu hiệu của 

một thế hệ trẻ khao khát tự do, tái sinh, xây dựng một đất nước khác biệt - bất chấp tất cả. Lebanon 

đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng khi rất nhiều người trẻ buộc phải rời đi và đến châu 

Âu, Hoa Kỳ, Canada hoặc Úc để tìm kiếm điều kiện sống tốt hơn. Nhưng cũng có rất nhiều người trẻ ở 

lại và muốn làm việc tại đây. Mọi người đều chia sẻ mong muốn tìm kiếm những điều kiện chính trị, xã 

hội và kinh tế mà, đáng buồn thay, vẫn còn thiếu - những điều kiện cho phép nhiều người đã phải rời 

đi có thể trở về và sống yên bình tại đất nước xinh đẹp này. 

 

 


