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Trong cuộc phỏng vấn của đài Vatican với một linh mục cựu Phủ doãn 

Tông tòa ở Afghanistan, linh mục Giovanni Scalese, ngài đã nhận định 

về lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho những người bị 

lũ lụt kinh hoàng, và mong ước sự việc này sẽ giúp phá bỏ ‘bức tường 

im lặng’ đến nay đã khiến đất nước này ‘bị bỏ rơi’ và ‘bị quên lãng’. 

 

Hôm thứ Tư (15/5/2024), Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra lời kêu gọi 

Cộng đồng Quốc tế hãy cung cấp viện trợ và hỗ trợ cần thiết cho 

những người dân khốn khổ nhất ở Afghanistan, nơi có ít nhất 300 

người thiệt mạng vì lũ lụt ở 18 quận trong ba tỉnh phía bắc của đất 

nước trong mấy ngày qua . 



Linh mục Giovanni Scalese, bề trên Phủ doãn Tông tòa, người ngoại 

quốc cuối cùng và là linh mục Công giáo duy nhất còn được ở nước 

này một thời gian sau khi Taliban Afghanistan nắm quyền, Cha đã trả 

lời cuộc phỏng vấn của đài Vatican về lời kêu gọi của Đức Thánh Cha 

và thảo luận về hậu quả mà lũ lụt gần đây đang gây ra cho người 

dân, những người phải đối diện với tình trạng khan hiếm hàng hóa 

nhu yếu hàng ngày. Sau đây là cuộc phỏng vấn: 

Sau gần bảy năm ở Afghanistan với tư cách là linh mục Công 

giáo hăng say duy nhất ở Kabul, cha nhớ lại những khó khăn 

mà cha sống và hoạt động như là một nhà truyền giáo như thế 

nào? Hôm nay Cha đã đã hồi hương giống như hàng ngàn 

người ngoại quốc khác buộc phải rời bỏ khi Taliban lên nắm 

quyền, cha có cảm tưởng gì về Lời kêu gọi của ĐTC? 

Theo Tổ chức Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc, thì hàng trăm 

người đã tử thương trong trận lũ lụt gần đây và người ta tin rằng 

nhiều người vẫn bị chôn vùi trong những đống đổ vỡ. Hầu hết số 

người bị tử vong được báo cáo là ở tỉnh Baghlan, nơi mưa lớn đã phá 

hủy khoảng 3.000 ngôi nhà, đất nông nghiệp bị ngập lụt, gia súc bị 

cuốn trôi, trường học bị đóng cửa và các trung tâm y tế bị hư hại. 

Cha Scalese, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha 

Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi quan trọng về Afghanistan, nơi 

đang bị lũ lụt tàn phá. Cha có hay tin gì về thảm họa này 

không? Cha đón nhận lời kêu gọi này của Đức Thánh Cha như 

thế nào? 

Thật không may, tôi có rất ít tin về thảm họa này. Tôi biết về thảm 

họa này trong mấy ngày gần đây từ một người bạn đồng hành của 

tôi, Cha Moretti, người tiền nhiệm của tôi ở Kabul, còn không có ký 

giả hay phóng viên nào trên các phương tiện truyền thông nói gì cả! 

Thay vào đó, những sự kiện ít quan trọng hơn thì lại nhan nhản, 

chiếm ưu thế trên các phương tiện truyền thông và chúng được nhắc 

đi nhắc lại hàng ngày trong nhiều tuần. Khi nói đến Afghanistan, 

không ai nói gì về trận lũ lụt nào cả. Vì vậy, tôi nghĩ Đức Thánh Cha 

đã đưa ra lời kêu gọi này vào sáng hôm qua. Quả thực, chúng tôi rất 

biết ơn ngài, vì đã phá vỡ bức tường im lặng này. Chúng tôi hy vọng 

rằng ít nhất bây giờ, khi đã nói về Afghanistan, một số cơ quan 

truyền thông sẽ đưa thêm tin tức, nếu không thì không ai biết gì cả. 



Afghanistan vốn là một nước rất nghèo, lũ lụt có thể gây ảnh 

hưởng như thế nào đến cuộc sống hàng ngày của người dân? 

Chính xác Afghanistan là một nước rất nghèo và người Afghanistan 

cũng chẳng có gì mấy để mất, vì vậy, họ đã quen với những thảm họa 

tồi tệ này và quen đối diện với chúng một cách nhanh chóng. Rõ 

ràng, những nạn nhân, những người đã chết, thì không có gì có thể 

lấy lại được. Những người còn sống, thì cố gắng vươn lên bao có thể, 

như họ đã từng làm trong suốt chiều dài lịch sử của Afghanistan; cắn 

răng chịu đựng và bắt đầu lại... Tuy thế họ vẫn hy vọng và mong chờ 

có sự trợ giúp của những tấm lòng vị tha và có quyền để can thiệp 

vào đất nước. Chính Đức Thánh Cha sáng hôm qua đã kêu gọi Cộng 

đồng Quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế. Vì vậy, 

chúng tôi hy vọng sẽ có những biện pháp can thiệp để giúp đỡ những 

người dân đáng thương này. 

Như cha đã đề cập, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi sự trợ giúp 

từ Cộng đồng Quốc tế, và ngài cũng nhấn mạnh rằng có một 

loại bức tường im lặng, sau khi Taliban nắm quyền ở Kabul, 

hầu như không còn ai nói về đất nước này nữa! Nhưng có thể 

làm gì để Afghanistan có được tiếng nói giữa sự im lặng này? 

  
Lính mỹ rời bỏ Afghanistan Taliban nắm quyền ở Kabul 

 

Tôi không biết! Vì đây là những gì đã xảy ra sau ngày 15 tháng 8 

năm 2021. Không ai nói về Afghanistan nữa! Bởi vì nó không có gì 

tốt! không có gì lý thú, và không được phép nói! Thế giới đưa tin 

không khách quan, không đầy đủ, và các bản tin thì rất gọn lọc. Chỉ 

có những tin nhất định, những tin mà công chúng cần biết hoặc 

những tin quan trọng vì chính trị hoặc ý thức hệ nào đó. Và vì vậy, 

trong trường hợp này, Afghanistan đã hoàn toàn bị quên lãng! Tuy 

nhiên, tôi hy vọng dần dần mọi người sẽ nhận ra rằng, dù là ai đang 

cầm quyền, nắm quyền ở một quốc gia, đặc biệt là các tổ chức quốc 



tế, tổ chức phi chính phủ phải nỗ lực giúp đỡ những người dân cần 

được giúp đỡ, có thể nhận được sự giúp đỡ, bất kể thuộc chế độ chính 

trị cầm quyền nào ở một quốc gia cụ thể nào đó. 

Và trong những năm phục vụ ở đó với tư cách là người truyền 

giáo, kỷ niệm nào còn sống động nhất nơi cha? Cha là linh mục 

duy nhất có mặt ở đó và vì vậy cha là người duy nhất có thể kể 

lại vài trải nghiệm sau khi chính phủ độc tài Taliban tiếp 

quản... 

Thật bất hạnh, tôi không có kỷ niệm đẹp nào về Afghanistan cả. Tôi ở 

đó bảy năm từ 2015 đến 2021. Đó là những năm đầy khó khăn. Tôi 

không có cơ hội đi thăm đất nước này; ngay cả khi ở Thủ đô Kabul, 

bên trong đại sứ quán Ý, nơi đặt trụ sở của cơ quan truyền giáo Công 

giáo, chúng tôi thậm chí không thể đi lại ngay ở trong thành phố, vì 

rất nguy hiểm. Tôi có thể nói rằng ngày nào cũng có những cuộc giao 

chiến đánh nhau. Vì là một đất nước chiến tranh, nên tôi không có 

kinh nghiệm gì hay để kể cả! Nhưng nếu bới trong tâm trí của tôi, thì 

có lẽ ngày 13 tháng 10 năm 2017, khi kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện 

ra ở Fatima, chúng tôi đã thánh hiến đất nước Afghanistan cho Trái 

Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ, và điều này mang lại cho tôi rất 

nhiều hy vọng. Bởi vì Afghanistan, cho dù bị mọi người lãng quên, bỏ 

rơi, chắc chắn Thiên Chúa và Mẹ Maria không bỏ rơi họ. Và 

Afghanistan luôn ở trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức 

Maria, Đấng chắc chắn sẽ bảo vệ đất nước và người dân này và sẽ 

không để cho dân tộc này bị diệt vong, bất chấp mọi thử thách mà họ 

phải gánh chịu. Xin cám ơn Đức Thánh Cha đã nhớ đến Afghanistan 

và hy vọng những can dự này có thể có một tác dụng nào đó mang 

lại lợi ích cho người dân Afghanistan. 

  
Dâng lễ trong thời chiến ở Afghanistan Di tản, những ngày cuối cùng 2015 

 



 

Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Afghanistan 

 


